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De eerste week 
Het zit er weer op; de eerste week is weer voorbij. Vorige week en ook deze week is er in 

alle groepen veel aandacht voor kennismaking: met elkaar, met de leerkracht en ook 

met de omgeving. Wie zit waar, welke nieuwe kinderen zitten er in onze groep, hoe heet 

de nieuwe leerkracht? Allemaal vragen die in deze periode aan de orde komen.  

Maar daarnaast is er veel tijd en aandacht voor gedragsverwachtingen: wat doe ik als 

tijdens de pauze mee wil spelen, hoe loop ik naar de wc, wat als ik iets niet snap of bang 

ben om te falen…. Deze weken besteden we hier veel aandacht aan zodat er veel 

duidelijkheid is. Duidelijkheid, ritme en regels zorgen voor een veilig pedagogisch 

klimaat. Dat is wat we graag willen voor ieder kind.  

 

Welkom 
Bij de peuteropvang verwelkomen we deze week Kaj 

en Milou. Ze maken de overstap van KDV naar POV. 

Ook Joshua, die nog maar pas begonnen is bij het 

KDV, gaat deze week starten bij de peuters. We 

wensen jullie veel plezier. 
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Godsdienstige vorming 
Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 

Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen 

geschreven in eigentijdse, kindgerichte taal.  

Deze week vertellen we het eerste verhaal uit de 

Prentenbijbel: De eerste mensen. God maakt de aarde met 

de zee en het land, alle bomen en struiken. Op de vierde 

dag maakt God de zon, de maan en de sterren. God maakt 

op de zesde dag de dieren en de mensen Adam en Eva. Op 

de zevende dag rust hij uit. Eva wordt door de slang verleid 

om van de verboden boom te eten. Ze eet een appel en God 

stuurt Adam en Eva weg uit de mooie tuin.   

 

Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind 

op Maandag. Deze week: Wat is mijn plek?  

Esau en Jakob zijn broers. De oudste broer Esau ruilt zijn 

eerstgeboorterecht in voor een kop soep. Later, als hun 

vader Isaak oud is, krijgt Jakob de zegen in plaats van zijn 

broer. Wat is hun plek in het gezin? Bijbel: Genesis 25:19-

34 en 27:1-45. 

 

Op de fiets naar school en opvang  

Bij gezond gedrag denken we vooral aan gezonde 

voeding maar wist u dat gezond gedrag ook betekent 

hoe je je beweegt? 

Op Kindcentrum de Scharmhof vinden we het 

belangrijk dat de lunch- en pauzetrommels gevuld zijn 

met gezonde voeding maar we vinden het net zo 

belangrijk dat kinderen leren om lopend of op de fiets 

naar onze locatie te komen. Daarom zijn er veel 

fietsenstallingen bij onze locatie.  

Daarom ook zijn onze excursies zo mogelijk op de fiets en zijn er dit jaar voor onze 

jongste kinderen fietslessen.  

Deze fietslessen worden mede mogelijk gemaakt door Veilig Verkeer Nederland en de 

gemeente Assen. 

Fietsles: 

Op dinsdag 2 september krijgen alle kinderen in de groepen 3 en 4 een fietsles 

van de fietsersbond; de kinderen moeten hiervoor hun eigen fiets meenemen.  

Later in de maand zijn er fietslessen voor de kleuters en de peuters, hiervoor neemt de 

organisatie fietsjes mee.  

Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo 

krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het 

verkeer. 

Dan is hulp van u als ouders onmisbaar. De route van huis naar school is een prima 

oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het 

verkeer niet anders. Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties 

overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke 

kruispunten bijvoorbeeld. 



Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels 

in het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze 

jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers. 

De ANWB heeft een aantal tips opgesteld voor u, ouders en medeweggebruikers, om de 

veiligheid van onze kinderen te vergroten. 

 

• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets 

regelmatig na. 

• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij 

fietsongevallen. 

• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het 

verkeer is een bron van gevaar. 

• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld. 

• Laat u niet afleiden, wees alert! 

• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.   

• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen 

als u er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen. 

Wij wensen u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit 

schooljaar! 

 

 

Waar mag je eigenlijk je fiets parkeren? 

Bij de Scharmhof hebben we maar liefst 4 plekken voor: 

1/2 en peuters - bij het speellokaal, naast de parkeerplaats 

3/4 - aan de achterkant van het Markehuus 

5/6 - achter de school, tussen het grote plein en de voetbalcourt 

7/8 - op het schoolplein, bij de blauwe deur 

 

 

 

 

Ons kindcentrum heeft het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Het DVL wordt 

mogelijk gemaakt door bijdragen van gemeente en provincie. 

 

 
Kennismakingsgesprekken onderwijs  

Volgende week zijn de kennismakingsgesprekken. We 

noemen ze omgekeerde tien-minutengesprekken omdat in 

dit geval de leerkracht niet vertelt hoe het met uw kind 

gaat maar u als ouder. Kinderen vanaf groep 4 worden van 

harte uitgenodigd bij deze gesprekken.  

Intekening voor deze gesprekken kan sinds afgelopen 

vrijdag via Social Schools. Lukt het niet om in te tekenen? 

Neemt u dan even contact op met de leerkracht of bij onze 

administratie.   

  

 



 

Gouden weken 

De eerste twee weken van ons schooljaar noemen wij de Gouden Weken. Tijdens deze 

weken staat niet de lesstof centraal maar de groepsvorming. Hoe maken we met elkaar 

een fijne groep? In alle groepen zal ruime aandacht zijn voor de vorming van een positief 

groepsklimaat, omgaan met elkaar en gedragsverwachtingen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hulp voor Stichting Believe in Oles’k 
Eén van onze medewerksters, juf Jennifer Riedewald is betrokken bij de stichting Beleive 

in Oles’k. Deze stichting zamelt goederen en geld in voor het dorp Oles’k. Graag brengen 

wij de lopende actie onder uw aandacht. Doneren is altijd fijn en kinderen kunnen een 

etui vullen.  

Gevulde etuis graag inleveren bij onze conciërge juf Yvonne. 

    Doneer een etui voor een kind in Oekraïne!       
           → www.believeinolesk.nl  
             € 10 = gevulde etui        € 30 = gevulde schooltas 
      Vul zelf een etui 
 
#DoneerEenEtui #BelieveinOles’k #Oekraine  
 
In het dorpje Oles’k in Oekraïne wonen kinderen die het 
niet zo goed hebben als wij. Ze hebben geen spullen 
om mee naar school te gaan. Jij kunt helpen! Help jij 
mee? 
 

    Je kunt op twee manieren helpen: 

      Optie 1: Geef € 10 voor een gevulde etui of € 30 

voor een gevulde schooltas 

     Optie 2: Vul zelf een etui met deze spullen: 

▪ Een rode, zwarte en blauwe pen 
▪ Twee potloden 
▪ Een puntenslijper 
▪ Kleurpotloden 
▪ Een kleine liniaal 
▪ Een gum 
▪ Een schaar 

 

     Lever jouw etui in voor 12 september, want op 17 september gaan we naar Oekraïne om alles 

persoonlijk te brengen! 
 
Doneer via: NL18 INGB 0008 9500 80 T.N.V. St. Believe in Oles'k (ANBI) O.V.V. 'schoolspullenactie 
2025’ of kijk op www.believeinolesk.nl. Elke bijdrage maakt verschil! 

Bedankt dat jij meehelpt om kinderen in Oles’k blij te maken. Samen maken we een groot verschil!      

 

    Wij zijn wij?  

 
Stichting Believe in Oles'k 

    Oles'k, Noord-Oekraïne 

Een dorp 1400 km verderop, nabij de Poolse grens. Vergeten door velen, maar niet door ons. Hier 
heerst armoede, verwaarlozing en uitzichtloosheid. Maar er is hoop. 
 

   Wat doen wij? 

Met stichting Believe in Oles'k doorbreken we de vicieuze cirkel van alcoholisme en verwaarlozing. In 
ons multifunctioneel centrum (MFC) bieden we kinderen en jongeren: 

▪ Een veilige, liefdevolle plek 
▪ Warme maaltijden 
▪ Huiswerkbegeleiding 
▪ Aandacht en de liefde van Jezus 

 
Meer weten, neem contact met ons op:  

      info@believeinolesk.nl   www.believeinolesk.nl 

 

http://www.believeinolesk.nl/
http://www.believeinolesk.nl/


4 mijl van Assen en training 
De scholencompetitie AssenRuns start dit jaar met de 4 Mijl van Assen.  

Om de kinderen voor te bereiden zijn er gratis kinderclinics. 


